


A Who’s cooking?!

Het bereiden van voedsel is en blijft een activiteit die nodig is om ons als mensen in leven te houden.
Maar hoe én door wie dit gebeurt kan er in de toekomst heel anders uit zien. Welke voorstellingen
kunnen we ons daarbij (nu al) maken? Studenten van Windesheim Honours College onderzochten
de toekomstvraag: ‘Who’s Cooking?!’.

Afbeelding: Nele Fricke over maaltijden die worden bereid door machines of robots TRENDBUREAU OVERIJSSEL






‘ Who'’s cooking?!

Het bereiden van voedsel is en blijft een activiteit die nodig is om ons als mensen in leven te houden.
Maar hoe én door wie dit gebeurt kan er in de toekomst heel anders uit zien. Welke voorstellingen
kunnen we ons daarbij (nu al) maken? Studenten van Windesheim Honours College onderzochten
de toekomstvraag: ‘Who’s Cooking?!'.

Afbeelding: Dayenne Deumer over het verdwijnen van zeggenschap over ons voedsel TRENDBUREAU OVERIJSSEL






A Who’s cooking?!

Het bereiden van voedsel is en blijft een activiteit die nodig is om ons als mensen in leven te houden.
Maar hoe én door wie dit gebeurt kan er in de toekomst heel anders uit zien. Welke voorstellingen
kunnen we ons daarbij (nu al) maken? Studenten van Windesheim Honours College onderzochten
de toekomstvraag: ‘Who’s Cooking?!'.

Afbeelding: Maud Broek over terug naar de natuur TRENDBUREAU OVERIJSSEL






Dit gedicht van Janneke Veldman is geinspireerd op het theatergesprek ‘Op het ijs is iedereen gelijk’,
waarin we spreken over het (h)erkennen van talent. Want het her- en erkennen van één ieders talent
is belangrijk voor het welbevinden van mensen, én het is belangrijk voor de samenleving als geheel,
dat al die verschillende talenten tot bloei komen. Georganiseerd ter voorbereiding op een theatervoor-
stelling over Hendrick Avercamp, door theatergroep De Jonge Honden en in het kader van de
verkenning ‘Toekomst voor Werk — Werk voor Toekomst'.

> trendbureauoverijssel.nl/verkenning/werk/

Afbeelding: Het schilderij ‘Winterlandschap met schaatsers’ op de voorzijde is van Hendrick Avercamp
uit Kampen. Doofstom geboren in de 17¢ eeuw, maar dankzij zijn moeder die zijn talent h(erkende),

groeide hij uit tot een wereldberoemde kunstschilder. TRENDBUREAU OVERIJSSEL

A Paradijsvogel

Ben je..?

Kan je..?

Wil je..?

Of mag je ook gewoon genoeg zijn?

De wereld draait door

En vraagt

Van alles aan je

Van je

Ga je mee?

Nee?

Ben jij ‘Piet en ik kan dit niet’
Of Zie je mij niet?!’

Laat zien wie je bent
Je kracht

Passie en vuur

Je mag

In al je pracht

Verwonder, bewonder
Schop en donder

Je hoeft niet alleen

Voel die hand op je schouder
Herkenning van jezelf
Erkenning van een ander

Volg de weg die bij je past
Jij hebt de wereld iets te geven
lets past je vast

Waar wacht je nog op?
Ga je talent nastreven

Kom zoals je bent!



	11_kaartenset_ongevouwen.pdf
	11_kaartenset_gevouwen.pdf



